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LIED en GEBED horend bij de dienst op zondag 25 oktober 2020

LIED 791 
Liefde, eenmaal uitgesproken als uw woord van het begin,
Liefde, wil ons overkomen als geheim en zegening.

Liefde, die ons hebt geschapen, vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen, laatste woord dat vrede maakt.

Liefde luidt de naam der namen waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen, ziel en zinnen metterdaad.

Liefde waagt zichzelf te geven, ademt op van goede trouw.
Liefde houdt ons in het leven, - daarop hebt Gij ons gebouwd.

Liefde laat zich voluit schenken als de allerbeste wijn.
Liefde blijft het feest gedenken waarop wij uw gasten zijn.

Liefde boven alle liefde, die zich als de hemel welft
over ons: wil ons genezen, bron van liefde, liefde zelf!

GEBED, het Armeens ONZE VADER

Bron van Zijn die wij ontmoeten in wat ons ontroert.
Wij geven U een Naam opdat wij U een plaats kunnen geven in ons leven.
Bundel Uw Licht in ons en maak ons nuttig binnen onze mogelijkheden.
Vestig uw rijk van eenheid nu, uw enige verlangen handelt dan samen met het
onze.
Voed ons dagelijks brood met inzicht.
Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden, opdat wij
ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
Uit U wordt geboren: de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen, en
het lied dat alles verfraait, en zich van eeuw tot eeuw, van generatie tot
generatie vernieuwt. Amen

(teksten horend bij de dienst op 25 oktober; Ds. Renze Pieter Yetsenga)


